Tapijnkazerne plan: alweer een collegevoorstel dat tot ergernis leidt

Met stijgende verbazing lazen we het bericht in de krant over de ontwerpplannen voor het gebied
van de Tapijnkazerne. Voor het gemak werd het bestaande park tussen stadsmuur en Jeker ook
meegenomen in de plannen.

Het kazerne terrein zelf wordt heringericht met veel groen en bedrijfsgebouwen. Of deze plannen
voldoen aan de uitvoerige voorwaardes die er in het koopcontract werden gesteld zal nog nader
moeten worden bezien.

Onze verbijstering (en wellicht van veel Maastrichtenaren) betrof echter de aantasting, ontluistering
van het bestaande park. Er komen fietsbruggen over de Jeker en voor de stadsmuur en achter de
berenkuil om, komen fietspaden. De rust voor de argeloze wandelaar is daarmee gedaan. Jarenlang
werd er door de burgers gevochten tegen het illegaal gebruik van het wandelpad door fietsers en nu
wordt de zaak verdraait. De wandelpaden worden fietspaden met alle gevolgen van dien.

Maar als klap op de vuurpijl blijkt dan verder dat de wethouder als voorwaarde voor het plan stelde
dat er meer verbindingen met de binnenstad moesten komen, en daar wordt het park de dupe van.
Hier is de wethouder duidelijk de weg kwijt en weet hij niet wat men in Maastricht met de
binnenstad bedoeld. Ons inziens is dat de drichoek gevormd met de drie pleinen als hoekpunten en
de aanliggende straten. Waarom en hoe de wethouder daarmee meer verbinding wil maken is
onduidelijk en onmogelijk.

- y ~ 2. De ontwerpers van het plan hebben om de wethouder
' tegemoet te komen dan maar een doorbraak van de
' dertiende-eeuwse oude stadsmuur ten oosten van
waterpoort De Reek voorgesteld.

Daar kan wel een bres in worden geslagen, waarom niet?
In de eerste plaats is aantasting van deze stadsmuur
ondenkbaar en onbespreekbaar. Eeuwenlang heeft deze
muur Maastricht tegen vijandelijke aanvallen verdedigd
en nu zou dit historisch erfgoed onduidelijke bestemming.
een onuitvoerbaar plan.

Achter deze 6 meter dikke stadsmuur ligt de fietsenstalling van de
universiteit en terrein begeleid wonen stichting Xonar.

De bewoners zullen niet blij zijn met verkeer over hun erf, bij
de bewaakte poort staat een bord ‘fietsers afstappen’.

Met een hoop goede wil kan er misschien achter op het Xonar
terrein een fietspad worden aangelegd, maar dan moet er ook
nog een doorbraak gemaakt worden door de muur naar de
Heksenhoek. De speciale sfeer van dit karakteristiek stukje
Maastricht bij het conservatorium gaat dan ook voorgoed
verloren.

Voor deze z.g.
verbinding moet het
fietspad over
partlcuher terrem Worden aangelegd. Terrein dat bewaakt
wordt en ’s avonds afgesloten is.




Mocht deze verbinding er komen dan zijn de fietsers nog niet in de binnenstad! Maar moeten ze via
Bonnefantenstraat, Ezelenmarkt enz. naar de binnenstad. Een eenvoudigere weg is dan, gewoon
zoals nu via de Sint Pieterstraat. Decennialang hebben de in de kazerne gelegerde soldaten deze
weg gevonden en nu zou dit niet meer voldoende zijn?

Of wat dacht u van over de pas gerestaureerde
brug, zo’n 200 m verder gelegen?

Al laatste punt willen we nog de aandacht vestigen op de tweede fietsbrug, op nauwelijks 20 meter
afstand van de brug bij de Prins Bisschopsingel. Men wil een nieuwe oversteek maken van het
kazerneterrein naar de muur van bastion Wilhelmina die deel uitmaakt van vesting Maastricht.

Ook voor deze brug ontbreekt iedere noodzaak; doodzonde dat het bestaande park zo wil opknippen
en ‘sjendelere’ (beschadigen).

Alles bij elkaar is de aanleg van deze fietsbruggen en paden en de tunnel door de stadsmuur een
aantasting van ons historisch erfgoed, een zeer slechte zaak en een zelfs (gedeeltelijk) onuitvoerbaar
plan.

Dit is zo evident dat je, je kunt afvragen of met het opperen van dit voor de Maastrichtenaren
stuitende plan niet de aandacht van de rest van het plan moet worden afgeleid.

Maastrichtenaren let op uw zaak. Zoals de laatste tijd steeds meer is gebleken, we noemen o.a.
Minckelers en de tram naar Hasselt, lijkt de gemeente niet voor, maar tegen Ons Maastricht te
werken.

Teken daarom de petitie op FB van ondergetekenden: “Stop afbraak historisch erfgoed
Maastricht: geen gat door stadsmuur”. Samen zijn we sterk en alleen een krachtig signaal (veel
handtekeningen) zal het college pas tot nadenken aanzetten.
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